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Wat echt leven is (4)
door Arie van der Stoep

Echt leven is: een leven hebben dichtbij God. (1) Echt leven is: zijn stem leren kennen en naar
Hem luisteren. Het is: naar Hem uitzien, Hem zoeken, zijn tegenwoordigheid zoeken, (2) naar
Hem verlangen en bij Hem willen zijn.

Echt leven is: zijn wil leren kennen (3), bemerken waar Gods hart voor klopt. Echt leven is: zien dat Hij
naar jouw liefde verlangt, en ontdekken dat jij alles voor Hem betekent ).

Echt leven is: je aan Hem overgeven, je helemaal aan Hem toewijden, om te zien hoe je Hem kunt
liefhebben. Echt leven is een leven dat de moeite waard is om te leven, omdat het je verbindt (5) met
Degene uit Wie je bent voortgekomen, die je opnieuw geboren heeft laten worden door je geloof in
Jezus. Als je Hem de eerste plaats in je leven geeft, zul je bemerken hoe belangrijk Hij voor jou wordt.

Wat zegt God?

Hoe je dat kunt doen? Neem elke dag tijd voor Hem. Net zoals je voor je vrouw of man of voor je
vriendin of vriend doet. Dat is liefde. Zeg Hem dat je van Hem wilt (leren) houden. Dank Hem voor
alles. Bid Hem over alles. En vooral, vereer Hem met je lied, je woorden van aanbidding en dank. Stort
je hart voor Hem uit, maar zeg Hem ook dat je op Hem vertrouwt en gelooft dat Hij het goede voor je
zoekt. En leer in stilte op Hem te wachten. (6)

Lees ook de Bijbel en vooral overpeins (‘mediteer’ over) één of meer teksten daaruit (7), bijvoorbeeld uit
de Psalmen of het Evangelie van Johannes. Wat staat daar precies, wat wordt daar bedoeld, wat zegt
God tegen mij door die woorden, wat leer ik daaruit?

Zegen op je leven

Als je daarvoor rustig de tijd neemt - en vooral als je dat 's morgens vroeg doet (8), voordat je met de
gewone dingen van die dag begint - zal het je leven veranderen, verdiepen. Je zult bemerken hoe dicht
Hij bij je is, veel dichterbij dan je had kunnen denken. Je zult vreugde ervaren en rust in je hart. Dat zal
toenemen in de loop van de tijd. En de zegen van God zal op je leven rusten (zijn ‘welbehagen’), naast
de strijd die zo'n leven met zich meebrengt.

Laat dit jaar een jaar worden van (nog meer) groei in een diepe relatie met Jezus, je Redder, Heer en
vriend. Hij kijkt naar je uit! (9)

De volgende maal:
Echtheid is waarheid.

Uit de Bijbel:

(1) Psalm 73:28a.
Maar mij aangaande (= maar als het over mij gaat - AvdS), het is mij goed nabij God te zijn.

(2) Jesaja 55:6.
Zoekt de HEER, terwijl Hij Zich laat vinden, roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.



3) Psalm 143:10a.
Leer mij uw wil te doen, want U bent mijn God.

4) Matteiis 13:45-46.
Evenzo is het Koninkrijk van de hemelen gelijk aan een koopman, die schone parelen zocht. Toen hij een
kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had, en kocht die.

(5) Psalm 25:14.
Vertrouwelijk gaat de HEER om met wie Hem vrezen,
Zijn verbond maakt Hij hun bekend (Herziene Staten Vertaling).

(6) Klaagliederen 3:25-26.

Goed is de HEER voor wie Hem verwachten,
voor de ziel die Hem zoekt;

goed is het, in stilheid te wachten

op het heil van de HEER.

(7) Jozua 1:8.

Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt
overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult
gij voorspoedig zijn.

(8) Psalm 119:62.
Te middernacht sta ik op om U te loven
wegens uw rechtvaardige verordeningen.

Psalm 92:2-3.
Het is goed de HEER te loven,
uw naam psalmen te zingen, o Allerhoogste,
in de morgenstond uw goedertierenheid te verkondigen,
en uw trouw in de nachten.

(9) Spreuken 23:26a.
Mijn zoon, geef mij uw hart!
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